-

Icatiewetenschap - Jaargang 36 - nr. 42019

=V

N HOLLANDS

OP

REPORTAGE BlJ
ZWARTE CROSS

INTERVIEW MET

SANNE GROOT KOERKAMP VAN QUEST

WELKE SNACK BEN J1J?
|

NAZOMEREN OP
NEDERLANDSE FESTIVALS



Redactieadres
Studievereniging Mycelium
t.n.v. Freem
Montessorilaan 3

6525 HR Nijmegen
freem@mycelium.nu

Oplage
250 exemplaren

Hoofdredactie
Ming Ebbinkhuijsen

Eindredactie

Ming Ebbinkhuijsen
Deveny de Kort
Fleur Stolk

Yannick Baay

Luc Keersmaekers

Beeldredactie
Karsten Albers
Sanne Rosendaal
Deveny de Kort
Lisanne Vergouwen
Fleur Stolk

Tekstredactie

Evie Aerts

Hanne de Haan

Luc Keersmaekers
Yannick Chalkiopoulos
Yannick Baay
Cedravan Erp

Lin Houben

Ishaa van der Gouw
Eline Keuven

Jelle Steijvers

Ming Ebbinkhuijsen

Speciale bijdrage van
Myceliumbestuur

OoLC

Copyright

VOORWOORD

Voor je ligt de
laatste Freem
van dit stu-
diejaar. Dat
betekent dat de
vakantie bijna
voorbij is en het
studentenleven
(weer) gaat be-
ginnen. Voor sommigen een nieu-
we stap, voor anderen ondertussen
een gewenning. Toch zijn er, tussen
de colleges door, nog genoeg leuke
dingen in Nijmegen en de rest van
Nederland te beleven om dat zo-
mergevoel vast te houden. In deze
editie staat dit centraal met het the-
ma Op z'n Hollands. Onze redactie
mocht Sanne Groot Koerkamp,
hoofdredacteur van Quest, inter-
viewen. Ze mochten ook een kijkje
achter de schermen nemen bij de
Zwarte Cross. Verder kom je meer
te weten over de ABC-eilanden (én
Suriname), kun je leuke en grappi-
ge introverhalen lezen én kom je te

weten welke laatste festivals van
het seizoen jij nog mooi mee kan
pakken. Ook het nieuwe bestuur
stelt zich graag aan jullie voor.

Dat was het dan. Het hoofdredac-
teurschap zit er voor mij op na deze
editie. Ik kijk terug op een jaar waar
ik ontzettend van heb genoten,
veel heb geleerd, maar vooral ook
erg trots ben op de redactie en wat
we hebben neergezet in deze vijf
edities van de Freem. Ik hoop dat
jullie de afgelopen edities met veel
plezier hebben gelezen. Het stokje
mag ik nu doorgeven aan Puck van
Overvest. Ik wil haar veel plezier
wensen en ik heb er alle vertrou-
wen in dat de Freem er volgend
jaar weer heel goed uit komt te
zien.

Veel leesplezier!

Ming Ebbinkhuijsen
Hoofdredactrice 2018-2019

Het is niet toegestaan zonder voor-
afgaande en uitdrukkelijke toe-
stemming van de hoofdredacteur
door Freem gepubliceerde artike-
len geheel of gedeeltelijk over te
nemen, te publiceren of anderzijds
openbaar te maken of te verveel-
voudigen.
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INTERVIEW MET...
Sanne Groot Koerkamp

Als hoofdredacteur van Quest heeft Sanne
Groot Koerkamp (37) een baan die voor een
aantal studenten Communicatiewetenschap in
de verre toekomst misschien wel interessant
is. Maar hoofdredacteur wordt je niet zomaar.
In dit interview praat ik met Sanne over haar
baan bij Quest en hoe het dagelijks leven van
een hoofdredacteur er nu eigenlijk uit ziet.
Spoiler: dat gaat een stuk verder dan het
schrijven van stukken voor de Quest.

TEKST YANNICK BAAY
BEELD FLEUR STOLK




“lk zie werk als een manier om jezelf
te ontwikkelen. Om jezelf te kunnen
ontwikkelen heb je vrijheid en

vertrouwen nodig.”

Voordat we Sanne aan het woord laten,
is het misschien een goed idee om eerst
even de Quest voor te stellen. Quest is
op dit moment het op één na grootste
tijdschrift van Nederland. Met een oplage
van maar liefst 125.000 stuks is alleen de
Linda groter. Dat is al best een presta-
tie, zeker in de tijden van afnemende
gedrukte media. Een nog veel grotere
prestatie is het winnen van een Mercurs
in 2018. Voor de mensen die dat niet
weten, een Mercur is voor de magazine
media wat een Oscar is voor de filmin-
dustrie. In 2018 werd Quest bekroond als
beste Magazinemerk van het Jaar. Het
jaar daarvoor, in 2017, begon Sanne als
hoofdredacteur bij Quest, dus dat was
een lekker begin!

Maar wat doe je nu eigenlijk als hoofd-
redacteur?

‘s Ochtends kom je binnen op kantoor, je
pakt een kop koffie, en dan? Sanne ver-
telt dat de dag van een hoofdredacteur
vaak begint met heel veel praten. Sterker
nog, het gebeurt wel eens dat de laptop
pas aan gaat na de lunch. De ochtend be-
staat dan uit het maken van een rondje.
Wie worden er dan allemaal aangespro-
ken tijdens zo’'n rondje? Volgens Sanne
zijn dat de brand manager, de adjunct,
alle redactiechefs, en de salesafdeling.
Dit is eigenlijk een soort updategesprek,
hoe gaat het tot nu toe met jullie en wat
zijn jullie vandaag van plan?

Sanne vertelt dat ze voor deze och-
tendronde vaak de avond van te voren

al een plan maakt, met vragen die ze wil
stellen en doelen voor de mensen die ze
spreekt. Het komt ook wel eens voor dat
Sanne de ochtendgesprekken gebruikt
als een soort toets voor haar eigen
ideeén, die ze eerder heeft bedacht. De
ochtend is eigenlijk het allerbelangrijkste
moment van de dag. Maar de ochtend
van een hoofdredacteur bestaat niet
alleen uit overleggen en vergaderen met
de rest. De belangrijkste zaken probeert
Sanne voor de lunch al gedaan te heb-
ben. Denk bijvoorbeeld aan het schrijven
van een voorstel voor een nieuw idee, of
het schrijven van een nieuw voorwoord
of een column. Dit zijn zaken waar je
echt je concentratie voor nodig hebt en
het is handig om dat te doen voordat die
concentratie verliest na de lunch.

Nadat de grote belangrijke taken zijn af-
gerond is het tijd voor afspraken. Het ma-
ken van afspraken is een groot onderdeel
van het beroep hoofdredacteur. Sanne
noemt het zelf connecten. Door middel
van deze afspraken is het mogelijk om
trends in de maatschappij te zien, of
bedrijven te herkennen die goed passen
bij Quest. Het koppelen van Quest aan
die bedrijven of het verwerken van die

trends hoort er allemaal bij. Nu klinkt het
koppelen van Quest aan een bijpassend
bedrijf eigenlijk best simpel. Sanne ver-
telt dat dit eigenlijk gewoon een kwestie
van er op af stappen is. Je Googlet een
bedrijf waarvan je denkt dat het past en

gaat op zoek naar achtergrondinformatie.

Sanne heeft hier ook een voorbeeld van.
Ze hoorde laatst over het gebruiken van
vrachtwagenreclame. Deze reclame kun
je inkopen en dan rijden er vrachtwagens
rond met jouw merk op de zijkant. Dat
past goed bij Quest, dus dan moet je
bereken wat het allemaal gaat kosten,

en een afspraak maken met dat bedrijf.
Appeltje eitje, toch?

Hoe beslis je dan als hoofdredacteur of
een ander bedrijf of merk goed bij Quest
past?

Dat begint allemaal met een onderbuik-
gevoel. Maar dat onderbuikgevoel is
natuurlijk wel gestoeld op kennis van de
doelgroep van Quest. Sanne weet heel
goed wie Quest leest en wat zij willen. En
soms merk je dat het daarom niet lukt.
Op de dag dat ik langs kwam om mijn
interview af te nemen, was Sanne bezig
met het schrijven van een voorstel over
een samenwerking tussen Quest en Red
Bull. Dat lukte niet, omdat de doelen van
Red Bull en Quest te ver uit elkaar liggen.
En dan maakt het niet uit hoeveel geld je

zijn
bei-
de
bladen .

over- Ny
geno- A
men door ‘
Hearst. -
Tussen Gla- :
mour en Quest 1
zat echter nog een

kort uitstapje naar

de LINDA., maar de

CEO vertelde Sanne dat
ze een baan voor haar
hadden bij Quest. Weder-
om het bewijs dat netwerk
toch wel erg belangrijk is,
zeker wanneer je aan dit soort
functies zit te denken!
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want daar is nog iets bijzonders gebeurd.
In 2016 won Sanne de prijs voor beste
Hoofdredacteur van het Jaar. Hoe voelt
het om zo’n mooie prijs te winnen? Vol-
gens Sanne was dat ontzettend tof, zeker
omdat dat jaar als hoofdredacteur erg
zwaar was. Want een minder leuke taak
die bij dat beroep hoort is het ontslaan
van mensen. In 2016 moest Sanne veel

Even terug naar de tijd bij Glamour, -‘

"Het ontslaan van mensen is geen leuke
taak, hoe je het ook went of keert.”

misloopt door het voorstel niet af te ma-
ken, want als het onderbuikgevoel écht
niet klopt, dan komt het niet goed.

Hoe kom je nou bij Quest als hoofdre-
dacteur terecht?

Sanne vertelt dat ze voordat ze bij Quest
aan de slag ging al in hetzelfde gebouw
werkte. Quest wordt namelijk uitgege-
ven door Hearst Media en Glamour is
daar ook onderdeel van.Voordat Sanne
hoofdredacteur werd bij Quest, was ze

al hoofdredacteur bij Glamour. In die tijd
was het nog uitgever GJ, maar vorig jaar

mensen bij Glamour ontslaan vanwege
een reorganisatie. Maar de prijs voor
beste hoofdredacteur win je alleen als

je eigen redactie je voordraagt. Dus
ondanks alle nare beslissingen die er dat
jaar genomen moesten worden, heeft
Sanne toch die prijs gewonnen. Hoe krijg
je dat dan voor elkaar? “lk zie werk als
een manier om jezelf te ontwikkelen. Om
jezelf te kunnen ontwikkelen heb je vrij-
heid en vertrouwen nodig. Ik probeer al-
tijd als hoofdredacteur mensen de ruimte
te geven om te kunnen zijn wie ze zijn.”
Dit kan bijvoorbeeld door je redactiele-

“En dan maakt het niet uit hoeveel geld je
misloopt door het voorstel niet af te maken,
want als het onderbuikgevoel écht niet klopt,
dan komt het niet goed. “



den veel eigen verantwoordelijkheden te
geven, volgens Sanne.

Hoe is het om een hoofdredacteur te
zijn?

Het ontslaan van mensen is geen leuke
taak, hoe je het ook went of keert. Geluk-
kig zijn er ook een hele hoop taken die
wel leuk zijn. Het bedenken van nieuwe
dingen bijvoorbeeld. Wanneer jij als
hoofdredacteur een nieuw idee hebt, kan
je dit idee zelf ontwikkelen en uitvoe-
ren. Het allerbeste gevoel krijg wanneer
jouw eigen idee ook nog eens succesvol
wordt. Dit heeft natuurlijk ook een grote
keerzijde: wanneer jouw eigen idee juist
niet lukt, is het jouw verantwoordelijk-
heid als hoofdredacteur om dat toe te ge-
ven. Maar het is ook heel leuk om te zien
als hoofdredacteur dat de mensen die
voor je werken blij zijn met wat ze doen.
Wanneer mensen zich goed voelen laat
dat zien dat jij als hoofdredacteur ook
goed bezig bent. Sanne geeft ook nog
aan dat zij het ook prettig vindt dat ze zelf
veel verantwoordelijkheden draagt. Er is
niet iemand die tegen je zegt hoe je het
wel en niet moet doen, want die persoon
ben je zelf. Als hoofdredacteur mag je
bedenken hoe het wel en niet moet!

Maar bij de Freem zijn we eerlijk, dus heb
ik ook aan Sanne gevraagd wat nou min-
der leuk is aan het hoofdredacteurschap,
buiten het ontslaan van mensen om.

Het werken in een grotere organisatie
brengt volgens Sanne veel uitdagingen
met zich mee. Je moet namelijk rekening
houden met een hele hoop verschillende
afdelingen. Dat maakt het werk een stuk
ingewikkelder. En Sanne benadrukt ook
nog eens de verantwoordelijkheid die je
draagt: als iets mislukt, dan is dat jouw
schuld. Ze geeft toe dat ze een streber

is en dat verliezen het allerergste is. Een
project dat dan niet lukt, is vreselijk,
maar het hoort er wel bij.

Wat is het verschil tussen Quest en de
andere redacties?

Omdat Sanne op veel verschillende
redacties heeft gewerkt kan zij ook ant-
woord geven op de vraag of Quest nou
verschillend is van andere bladen. En dat
blijkt zo te zijn! Quest is een tijdschrift
met nog steeds een grote schrijvende re-
dactie, iets dat je nog maar weinig ziet bij
Nederlandse kranten of tijdschriften. Ook
de eindredactie bij Quest is nog steeds
erg groot. De redactie van vroeger, be-
staat bij dit blad nog steeds. Dit verschilt

van het moderne model, dat ook wel

een romp-redactie wordt genoemd: je
hebt een aantal chefs die wel vast in
dienst zijn, maar alle andere redacteuren
worden aangenomen als freelancers. De
schrijvende redactie is in Nederland toch
een beetje aan het uitsterven... maar nog
niet bij Quest!

Ondanks dat Sanne zelf geen commu-
nicatiewetenschap heeft gestudeerd,
maar een opleiding journalistiek, heeft
ze toch nog een tip voor ons. Tegen-
woordig heeft bijna elke student wel een
bijbaantje, zeker met het stelsel rondom
de studiefinanciering. Sanne raadt aan
om een baan te zoeken in het vakgebied
waar je later wil gaan werken, zodat je
jezelf alvast kan gaan ontwikkelen. Je
gaat hier waarschijnlijk niet de hoofd-
prijs voor vangen, maar je kan het zien
als een soort betaalde stage. Sanne is
zelf begonnen bij een daklozenkrant in
Utrecht, waardoor zij heel veel ervaring
heeft opgedaan met interviewen. En
ook voor de journalistiek geldt, oefening
baart kunst!

“lk raad aan om een baan te zoeken in het vakgebied
waar je later wil gaan werken, zodat je jezelf alvast kan

gaan ontwikkelen.”

J " e
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DOCENTENDISCUSSIE

Voor deze docentendiscussie hebben we maar liefst twee
PhD’ers gestrikt: Daniélle Bleize en Sanne Tamboer. Daniélle
doet vooral onderzoek naar de sociale aspecten van
computer-gemedieerde communicatie en Sanne houdt zich
bezig met nieuwswijsheid. Sanne werkt hier nu ruim een
half jaar en geeft de werkgroep van Leerproject 1. Daniélle
werkt 2,5 jaar op de universiteit en geeft momenteel de
werkgroep Leerproject 3, daarnaast begeleidt ze ook drie
master studenten bij hun thesis. In deze docentendiscussie
vertellen ze wat zij te zeggen hebben over onder andere de
Nederlandse kneuterigheid, sexting en het openbaar vervoer

in Nederland!

TEKSTYANNICK CHALKIOPOULOS & CEDRA VAN ERP

BEELD KARSTEN ALBERS

Als we vragen wat Daniélle en Sanne
nu precies met Nederlandse cultuur
associéren, begint Daniélle gelijk over
tradities: ‘lk moet gelijk denken aan al
die traditie dingen, misschien ook wel
omdat daar de laatste jaren veel vetes
over zijn. Bijvoorbeeld Sinterklaas en
Koningsdag. Dat hoort er absoluut bij.’
Ook denkt Daniélle dat Nederland een
land is waar heel veel kan. Sanne denkt
daar anders over: ‘lk denk dat dat meer
een idee is, dat hier alles kan.

Ik zie bij Nederland wel zo'n
standaard volksbuurt voor me,
een beetje kneuterig.’

Mensen die ‘s middags warm eten en
tradities prachtig vinden. Ik denk dat

we ooit wel een heel vooruitstrevend
land waren, met bijvoorbeeld het
homohuwelijk. Maar in mijn typische
kneuterige beeldje zie ik ook wel mensen
die zeggen ‘Je moet zijn zoals je bent,
maar ik hoef het niet te zien.” Daar sluit
Daniélle zich bij aan.

Bij Nederland horen dus de typische
oma'’s en opa’s uit de volksbuurt, die
graag in de voortuin zitten. Maar wat

is nou nog meer kenmerkend voor ‘de
Nederlander’? Daniélle: ‘De Nederlander
is heel direct denk ik. Dat ben ik zelf ook,
of dat nu komt omdat ik Nederlands
ben... Misschien zit er wel samenhang
in. De Nederlander...” Sanne vult aan:
‘gezellig!’ Daniélle: Ja, dat woord is ook
onvertaalbaar toch. In het Engels heb je
er geen geschikte vertaling voor. Dus dat
is wel heel kenmerkend.” Als we vragen
of ze het eens zijn met het stereotype
‘Doe maar normaal, dan doe je al gek
genoeg!’ zegt Sanne dat ze dit wel vindt
kloppen. Volgens haar wilt iedereen hier
wel succes hebben, maar hebben wij
niet een cultuur waarin je dit succes ook
volop deelt. Daniélle: ‘“Toch gebeurt dat
wel veel naar mijn idee’. Sanne: ‘Ja, en
dat is ook goed. Maar ik heb het idee dat
het in andere culturen iets is wat veel
meer gevierd wordt. Maar misschien zijn

wij dat ook meer gaan
doen door de komst
van social media.’

Op de vraag

in hoeverre de
Nederlandse media
verschillen van de buitenlandse media,
komt voornamelijk naar voren dat in
Nederland de jeugd serieuzer wordt
genomen. ‘In andere landen wordt

er anders gekeken naar in hoeverre
jongeren beschermd moeten worden
tegen media’, aldus Sanne. Zo is Sanne
afgelopen jaar naar Washington gegaan
om een onderzoek te presenteren

over het Jeugdjournaal, zo'n concept
voor jongeren wordt in Amerika heel
interessant gevonden. In Nederland
worden kinderen en jongeren wel
blootgesteld aan de media en worden
zij als zelfstandig en autonoom gezien.
‘In andere landen wordt de jeugd al snel
“beschermd” tegen de media, omdat
deze per definitie slecht zouden zijn’,
vertelt Daniélle. In Nederland proberen
we veel meer in gesprek te gaan met
jongeren over wat hun ideeén over
mediagebruik zijn.

Over het nieuwslandschap kunnen

we volgens Sanne erg tevreden zijn

in Nederland. ‘In sommige andere
landen zijn de media heel erg politiek
beinvioed, in Nederland valt dat heel
erg mee’, vertelt ze. Ze vervolgt dat de
publieke en commerciéle omroep goed
tegen elkaar opwegen, nieuwsberichten
zijn nauwelijks partijdig. Toch vragen
zowel Sanne als Daniélle zich af of
mensen in Nederland een partijdig
nieuwsbericht zouden herkennen. Dit
geldt voornamelijk op social media,

dat is immers de omgeving waar de
meeste partijdige nieuwsberichten
worden gedeeld. Zo is Daniélle van
mening dat jongeren met media moeten
leren omgaan. Niet alleen wat betreft
nieuwsberichten, maar ook in omgang
met elkaar. Zo haakt ze in op de ophef
omtrent sexting onder jongeren; ‘Het is

& e oo )
Daniélle Bleize

naar mijn mening best mogelijk om een
intieme foto van jezelf met iemand te
delen binnen een gezonde relatie die je
hebt met elkaar, maar als dit ongewenst
wordt gedeeld begint daar het
probleem’. Sanne en Daniélle zijn beiden
van mening dat het dan ook goed is

dat Mediawijsheid bij scholen nu in het
curriculum wordt opgenomen, kinderen
en jongeren moeten beter leren omgaan
met de media.

Als afsluiting werd gevraagd wat Sanne
en Daniélle het leukste en het stomste
vinden aan Nederland. Sanne vertelt dat
ze het mooie aan Nederland vindt dat
iedereen gelijke kansen heeft: ‘Je kan
zoveel mogelijk worden wat je wilt, die
kansen zijn er voor iedereen’. Daniélle
vindt het grappige aan Nederland

dat iedereen overal naar toe fietst,

ook in de regen (met bijbehorende
paraplu natuurlijk). Toen ze dit tijdens
haar verblijf in Australié vertelde, kon
niemand dat geloven. Bovendien zijn

ze beiden dol op kaas, natuurlijk ook
een typisch Nederlands product. Als
frustratie over Nederland noemt Daniélle
het openbaar vervoer: ‘Het is belachelijk
dat het OV in Nederland zo duur is,

daar zouden ze van andere landen

nog wat van kunnen leren’. Bovendien
vindt ze het erg jammer dat er geen
vegetarische erwtensoep is. Sanne
vertelt op haar beurt dat ze zich ergert
aan Nederlanders die weigeren Engels te
praten als er mensen bij ze zijn die geen
Nederlands spreken, zeker in een groep.
Al met al zijn ze allebei erg tevreden met
de Nederlandse cultuur en zouden ze
niet snel voor een andere cultuur kiezen,
ze zitten hier wel op hun plek.






Het eerste hotel voor mindervaliden op een festival, dat vond je dit jaar
op de Zwarte Cross. Op deze manier konden ook zij genieten van een heel
weekend lang festivallen. Op het festival zelf is er naast muziek natuurlijk
ook de motorcross te vinden, maar daar houdt het nog niet op. Ook voor
theater kun je op het festival terecht. Zoals de slogan dit jaar luidde: niets
is onmogelijk! Zoals jullie misschien nog weten hebben we in een eerde-

re Freem Pieter Holkenborg het hemd van het lijf mogen vragen over dit
bijzondere spektakel, waar hij al een tijdje aan meewerkt als hoofd com-
municatie. Maar daar hield het niet op, want na alle mooie verhalen die hij
ons heeft verteld gaf hij ons de kans om zelf eens een kijkje in de wondere

wereld van de Zwarte Cross te nemen. Denk jij nog steeds dat er op het
festival alleen maar ‘boeren’ rondlopen? Of heb je geen enkel idee wat je je
er bij voor moet stellen? Wij geven je graag verslag van het grootste festival
van Nederland!

TEKST YANNICK CHALKIOPOULOS & CEDRA VAN ERP
BEELD LISANNE VERGOUWEN

De laatste dag van de Nijmeegse
zomerfeesten hebben wij opgeofferd
voor een dag in de Achterhoek, en dit
was het waard! Blij als twee kinderen
die de Efteling van een afstandje al zien
waren we toen we de megagrote ingang
van de Zwarte Cross zagen. Eenmaal
aangekomen op het festivalterrein bleek
wel dat dit toch echt één van de grootste
festivals van Nederland is: het terrein

is enorm groot, en wij hebben daarom
helaas niet alle (33!) podia kunnen ont-
dekken in één dag. Met de verschillende
genres die op alle podia te vinden zijn
blijkt maar weer dat dit festival echt voor
iedereen is. Van Mental Theo tot Bizzey
en Muse, voor elke doelgroep is er zeker
wat te vinden. Je ziet kinderen voorbij
lopen maar ook de oudjes lijken zich
prima te vermaken. Wij wilden voor jullie
ook het Blagenparadijs (speciaal voor de
kids) nog even bestuderen, maar daar
kwamen wij met ons biertje in de hand
en zonder kinderen helaas niet naar bin-
nen... Wel heel verantwoord natuurlijk, en
naast het hotel voor mindervaliden nog
meer bewijs dat er bij de Zwarte Cross
aan iedereen wordt gedacht.

Om te beginnen hebben we rustig aan
het festivalterrein verkend. Tante Rikie
speelt duidelijk de hoofdrol in het verhaal
van de Zwarte Cross en komt dan ook
overal terug. Helaas hebben we haar niet
in levende lijve gespot, maar goed, de
kans dat je zo’'n legende tegenkomt is
dan ook gering. Na een eind wandelen
kwamen we terecht op Playa Gasolina.
Ja, echt waar, er is ook een strand te vin-
den! Nogmaals: niets is onmogelijk. Het
strand ligt vol met mensen die eventjes
in de zon tot rust komen, en in het water
is iedereen lekker in z'n ondergoed de
waterrat aan het uithangen, zowel jong
als oud. Het maakt hier allemaal niet uit.
Nadat ook wij even bijgekomen waren
van onze overweldigende entree op de
Zwarte Cross was het tijd voor het eerste
optreden.

We zijn begonnen bij Bizzeys show op
het hoofdpodium. Naast zestienjarige
meisjes stonden ook dames en heren

die even oud als onze ouders zijn mee
te bléren met alle (niet altijd even nette)
teksten. De sfeer is gezellig, absoluut
geen elleboogjes van mensen die zich
naar voren proberen te dringen. ledereen
is lekker met zichzelf, de kinderen en
Bizzeys muzikaliteit of de skills van zijn
danseressen bezig. Bizzey vertelt dat hij
kritiek heeft gekregen van verschillen-
de mensen die zeiden dat het publiek
op de Zwarte Cross niet geschikt was
voor hem, maar hij heeft het tegendeel
bewezen.

Na al dat zakken naar de grond waren we
wel toe aan wat verkoeling, dus werd het
tijd voor een cocktail op de reggae-wei-
de. Een retourtje Jamaica lijkt opeens
totaal overbodig als je met een mojito in
het zand zit met een zomers muziekje op
de achtergrond. Hier en daar werd een
jointje opgestoken en men genoot volop
van het relaxte deel van het festival. Hier
werd echter wel duidelijk dat het festival
veel mensen trok; om een cocktail te
kopen en een plek op een bankje te
bemachtigen moest je behoorlijk wat
mensen trotseren. Dat eenmaal achter de
rug konden we genieten van een lekkere
mojito en een chill plekje tussen de palm-
bomen. De cocktails bleken hun geld
zeker waard en even waanden we ons op
de Caraiben.

Eenmaal uitgerust besloten we verder
het festivalterrein te verkennen. Het
festival heet immers niet voor niets
Zwarte Cross, er is natuurlijk ook een
motorcrossbaan te vinden. Gedurende
onze reis over het festivalterrein naar de
motorcross kwamen we van alles tegen.
Zo is er een rijtje met allemaal cafés,
waarbij voor ieder wat wils is. Zo is er
het comedycafé ‘De Schaterbar’, gaycafé
‘De Kast’ en stamcafé ‘De Schans’. Voor
wie niet kan wachten tot ‘s avonds is er
goed nieuws, deze cafés zijn namelijk
ook ‘s middags al open! Ze werden dan
ook druk bezocht toen wij er ‘s middags
langsliepen. Hierbij viel meteen de mooie
kant van het festivalleven op; sommige
mensen hadden al te diep in het glaasje
gekeken voordat het 16.00 uur was.



Na dit vroege uitgaansleven gadegesla-
gen te hebben liepen we door naar de
motorcrossbaan. Hierbij wordt onder-
scheid gemaakt tussen de crossbaan

en een gebied waar stunts worden
uitgevoerd. Op de crossbaan was op het
moment dat wij er waren een heuse op-
tocht aan de gang. Verschillende wagens
passeerden de revue en werden van
commentaar voorzien door een presen-
tator op een podium. Onder luid gejuich
van publiek kwam de ene na de andere
creatief vormgegeven wagen langs. Niet
geheel wat wij verwachtten van een
motorcrossbaan, maar de Zwarte Cross
zit vol met verrassingen. Het was in ieder
geval leuk om naar te kijken, zeker met
het bijpehorende commentaar.

Op de zondag van het festival was de
crossbaan echter het toneel van een
ereronde. Op de camping was tijdens het
festival namelijk een bezoeker overleden,
de 18-jarige Boet. Zijn vrienden besloten
om daarom een ereronde voor hem te
houden op de crossbaan en sommige
deelnemers aan de crosswedstrijden
reden met rouwbanden om. In de ‘Mega-
tent’, normaal de plek om te mee te zin-
gen met volkshits en om te dansen, werd
bovendien een minuut stilte gehouden
voor hem. Op deze manier namen niet
alleen zijn vrienden, maar het hele festi-
val afscheid van Boet. Het was mooi om
te zien hoe het festival en haar bezoekers
hier mee om zijn gegaan.

Dat de Zwarte Cross echt niet alleen vol-
doet aan het stereotype wat het festival
heeft, is nu wel al bewezen. Toch willen
we je er graag nog een keer op wijzen
door je mee te nemen in een ware hip-
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hop beleving. Hiphop is nou niet bepaald
het genre wat met boeren wordt geasso-
cieerd, dus dat er voor dit genre een po-
dium is op de Zwarte Cross bewijst ook
weer dat dit stereotype onterecht is. Op
het podium ‘The Noaberhood’ verwacht-
ten wij, en naast ons nog honderden
anderen, Jonna Fraser. Toen hij eenmaal
opkwam ging het hele publiek los. Waar
het bij Bizzey nog vrij makkelijk was om
vooraan te staan moest je hier toch wel
een beetje strijden voor een goed plekje.
Hier was te zien dat boeren ook absoluut
van Jonna’s muziek houden, maar ook
dat dit echt niet de enige doelgroep is op
het festival.

Hierna was het voor ons tijd om wat te
gaan eten. De Zwarte Cross heeft weder-
om een breed assortiment; van veganis-
tische hapjes tot een dikke hamburger.
Hier komt ook de praktische informatie
om de hoek, want deze heerlijke gerech-
ten krijg je natuurlijk niet gratis. Een
munt op de Zwarte Cross kost €2,50.
Hiervoor krijg je onder andere een bier-
tje, dat dus gezien kan worden als een
schappelijke prijs voor een festival. Voor
het eten betaal je echter al snel (veel)
meer, zo is een kipwrap bijvoorbeeld drie
muntjes waard. Hoge prijzen op festivals
voor eten zijn geen nieuw verschijnsel,
en ook bij dit festival werden we er
helaas mee geconfronteerd. Het positie-
ve is wel dat het eten heerlijk is, je krijgt
zeker wat terug voor je geld. Een kipwrap
raden wij dan ook ten zeerste aan!

De dag werd afgesloten met een spette-
rend optreden van de Black Eyed Peas.
Dit optreden begon pas om 23.15 uur,
maar in de tussentijd hebben we ons

zeker niet verveeld. Op het festival is
namelijk overal wat te doen. Zo staan

er verschillende tenten waar volop in
gefeest wordt. De ene hit na de andere
wordt afgespeeld en er wordt luidkeels
meegezongen. Een van deze tenten is

de ‘Megatent’. Zoals zijn naam al doet
vermoeden: deze tent is echt megagroot.
Niet alleen in de hoeveelheid mensen die
in de tent past, maar ook in de diversi-
teit in muziek die er gespeeld werd. Van
hiphop tot rock, alles werd er gedraaid.
Daarnaast is er ook de discotent. Zodra
je binnenkomt word je meteen ge-
confronteerd met wellicht de grootste
discobal die je ooit hebt gezien in je
leven. Hierop staan DJ’s te draaien en
laten de bezoekers de buitenwereld even
vergeten. Op de Zwarte Cross is voor
iedereen wel een plekje, ook wat betreft
de feesten.

De Zwarte Cross is één grote kermis,
waar jong en oud zich volledig uit kan
leven. Muziek en gezelligheid is er zeker
te vinden, en met de grote hoeveelheid
aan podia is er voor elk wat wils. Ook
van het eten en de cocktails hebben we
genoten, zeker onder het genot van de
fijne sfeer die er hangt. Mocht je nieuws-
gierig zijn geworden, ga dan vooral een
kijkje nemen! Maar wees op tijd, want
de kaarten vliegen er de laatste jaren in
een genadeloos tempo uit. Over de prijs
hoef je niet wakker te liggen, want voor
drie tientjes kan je al een dagje rond-
dwalen op de Cross. Die kan ome DUO
wel missen. Wie weet sta jij volgend jaar
lekker met je kleine zusje, je opa of je ma
te swingen bij een optreden van Bizzey.
Wij zeggen doen!



Nederland staat dit jaar op de vijfde plaats van gelukkigste-landen ter wereld. Dit bleek ujt het
port 2019, uitgevoerd door de VN. Zo’n klein landje, en toch €
dat? Waar halen wij Nederlanders dat geluk vandaan?

'orld Happiness Re
kigste Janden ter,wereld. Hoe komt
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TEKST EVIE AERTS
BEELD SANNE ROSENDAAL

Wij hebben het best goed in Nederland. Als je kijkt naar de gro-
te factoren die geluk bepalen, zoals welvaart, sociale verbon-
denheid, levensverwachting en keuzevrijheid, scoort Nederland
daar in het onderzoek heel hoog op. En als je bedenkt dat er

in het onderzoek 156 landen zijn meegenomen, is dat best een
prestatie. Een prestatie waar we gelukkig van kunnen worden
als je het mij vraagt. Maar hoeveel geluk we ook hebben dat we
in zulke goede omstandigheden leven, ook de kleine dingen in
het leven zijn belangrijk. Misschien zelfs nog wel belangrijker,
want deze dingen zorgen voor ons alledaagse geluk. Het geluk
wat we ervaren als we een fijne dag hebben gehad met vrien-
den of familie, of als we trots op onszelf zijn na een belangrijke
presentatie die we toch maar mooi gedaan hebben. En dit
‘kleine’ geluk is overal te vinden: op de fiets door de uitgestrek-
te weilanden van Nederland, lekker eten met familie aan de
Nederlandse grachten, of de slappe lach krijgen om de typisch
Nederlandse humor van je vrienden. Of denk aan iets compleet
anders, want wat gelukkig maakt is voor iedereen anders. Zo
kan een productieve werkdag ook blij maken, of een goede
sportsessie. Of gewoon even helemaal niks doen.

En wat wel goed is om te bedenken, is dat veel van deze
dingen niet mogelijk zguden ziji zonder die ‘grote’factoren.
Zonder bijvoorbeeld onze welvaatt, zouden we misschien
geen studie kunnen volgeriof eentavondje uit Kunnen gaan.

En zonder onze keuzevrijheidi,hadden we detudie en later
misschien onze baan of partnet nietkunnen kiezen. Ondanks
dat al die keuzes de nodige keukestress kam opleveren, is het
wel fijn dat we die keuzes hebben. Deze factoren zijn voor ons
vanzelfsprekend, we zijn het simpejweg gewend. En dat terwijl
dezen volgens het onderzoek jh sémmige minder welvarende
landen helemaal niet zo vanzelfsprekend zijn. In plaats van te
klagen, wat wij Nederlanders qok heel goed kunnen, mogen
we wel wat meer stilstaan bij wat we hebben. En dat kan al zo
simpel zijn als het eten op je bord of het bed waar je in slaapt.
Ruut Veenhoven, professor aan de Erasmus universiteit in
Rotterdam, doet onderzoek naar menselijk geluk. Hij stelt: “Het
is goed dat we de vrijheid hebben om te klagen, maar tel ook je
zegeningen. Zo trainjeje-hersenen om positiever naar dingen
te kijken.”En als we positiever naar het leven en naar elkaar
kijken, wordt de hele.wereld een beetje mooier.




Witte stranden, palmbomen en een flink zonnetje zijn misschien niet de eerste dingen die je met Nederland zou
associéren. Maar toch heeft ons kikkerlandje hier een connectie mee. De ABC (Aruba, Bonaire & Curacao) eilan-
den en Suriname hebben namelijk al deze ingrediénten en hebben toch echt een belangrijke relatie met Neder-
land. Zo hebben Aruba en Curacao een status aparte (een bijzondere status van een onderdeel van een staatkun-
dig verband of een organisatie) in Nederland en is Bonaire sinds 2010 een bijzondere gemeente van Nederland.
Suriname was vroeger een kolonie van Nederland maar is sinds 1975 onafhankelijk. Wil je meer weten over de

connectie tussen Nederland en deze landen? In dit artikel wordt je kennis over dit en over de cultuurverschillen
bijgespijkerd.

TEKST JELLE STEIJVERS & CEDRA VAN ERP
BEELD FLEUR STOLK

ABC eilanden

Voordat wij begonnen aan dit artikel wisten wij nog vrij weinig van ‘de ABC-eilanden’, maar een snelle zoek-
tocht op Google voorzag ons meteen van wat meer informatie. De eilanden Aruba, Bonaire en Curagao liggen
aan de noordkust van het Zuid Amerikaanse land Venezuela en samen beslaan ze een oppervlakte van zo'n
925 vierkante kilometer. Heel wat meer dan de gemiddelde studentenkamer in Nijmegen dus. Voor gemiddeld
zo'n 440 euro per nacht kan je op de eilanden een 5 sterrenhotel betrekken en als je daar dan toch bent kan je
betalen met de Arubaanse florin (Aruba), de Amerikaanse dollar (Bonaire) of de Antilliaanse gulden (Curagao).
= Dit alles hebben wij gevonden uit een Google zoekopdracht die ons, volgens Google zelf, 0,46 seconden heeft
gekost. Nu zullen wij speciaal voor de Freem op verder onderzoek uitgaan en de eilanden, op alfabetische
volgorde, iets uitvoeriger bespreken. 1 |
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In 1636 werd Aruba door de Nederlanders overgenomen. In 1986 behoorde het officieel tot het
Koninkrijk der Nederlanden. Naast dat Aruba ongeveer even groot is als Texel, is de vegetatie op
het eiland ook nog vrijwel hetzelfde. In tegenstelling tot veel van de andere Caribische eilanden
bestaat Aruba voornamelijk uit droge graslanden. Niet echt een aanwinst dus. Maar goed, wat
weten we voor de rest nog over Aruba? De bevolkingsdichtheid op Aruba is met 581 inwoners
per vierkante kilometer aan de hoge kant. Ongeveer 80 procent van alle inwoners op het eilandje
zijn Arubanen en de grootste groep overige inwoners bestaat uit Nederlanders, die ongeveer 10
procent van het geheel op zich nemen. De officiéle talen in Aruba zijn Papiaments, een taal geba-
seerd op Portugees, en Nederlands. Dus mocht je op vakantie gaan naar Aruba hoef je je in ieder
geval geen zorgen te maken dat je je beste ‘Stonecoal English’ tevoorschijn moet toveren, maar
kan je als een echte Nederlander gewoon in het Nederlands een Heineken biertje bestellen.
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Mocht je ooit de behoefte hebben om naar Bonaire te verhuizen, dan heb je geluk. Je kan
namelijk het hele gedoe van emigreren en immigreren overslaan, want Bonaire is gewoon een
Nederlandse gemeente. In principe zou het dus niet moeilijker moeten zijn dan van Nijmegen
naar Arnhem verhuizen. Maar mocht je nou geen behoefte hebben om dit land voor jezelf te
gaan ontdekken, zet ik even wat weetjes op een rij. De B van de ABC eilanden telt zo'n 18.905
inwoners, waarvan 86% de Nederlandse nationaliteit heeft. De voertaal is ook hier Nederlands
en Papiaments. Op de vlag van Bonaire staan 6 sterren, die oorspronkelijk stonden voor de 6
woonkernen die zich bevonden op het eiland. Door bevolkingsgroei zijn echter 5 van deze 6
kernen aan elkaar gegroeid en hebben zich tot één hoofdstad gevormd; Kralendijk. Het oudste
dorp van het eiland, Rincon, is wel een apart dorp gebleven. Zo zie je maar weer dat ouderdom
en conservatisme hand in hand gaan. Voor een frisse duik is Bonaire ook zeer geschikt. Het ei-
land is namelijk in het bezit van een prachtig onderwaterpark; het Bonaire National Marine Park.
Het park is in 1979 met behulp van het Wereld Natuur Fonds ontstaan en geldt tot op de dag van
vandaag als één van de mooiste duiklocaties ter wereld.
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uracao

Curacao of Korsou in het Papiaments (de voertaal is weer Nederlands en Papiaments) kreeg pas in
1954, samen met de andere eilanden, politieke autonomie. Van tevoren werd het eiland beschouwd
als een Nederlandse kolonie. De historie op Curacao bestaat, helaas door toedoen van de Nederland-
ers, voor een groot gedeelte uit slavenhandel. Met het oog op de positieve sfeer in dit stuk en vooral
ook het gebrek aan pagina ruimte, gaan we het wat historie betreft hierbij laten. De hoofdstad van
Curacao is Willemstad, wat ook een stad is in de gemeente Moerdijk, te Noord-Brabant, maar daar
hebben we het niet over. Met zijn 140.000 inwoners is het de grootste stad van de kleine antillen en
ook voormalig hoofdstad van de Nederlandse Antillen. De architectuur in de stad lijkt zoveel op die
van Nederland dat Willemstad ook wel het ‘Amsterdam van het westelijk halfrond” wordt genoemd.
Mocht je op het prachtige eiland zijn en graag iets nieuws willen proberen, dan kun je bij het restau-
rant Jaanchies langs. Hier serveren zij als lekkernij leguaan. De leguaan wordt officieel beschermd
op Curacao en dit is de enige plek waar ze hem nog legaal mogen aanbieden.

Suriname is dus lange tijd een kolonie geweest van Nederland, maar is sinds 1975 onafhankelijk. De
Nederlandse invloeden zijn terug te zien in bijvoorbeeld de taal; veel Surinamers in de hoofdstad (Paramar-
ibo) spreken namelijk Nederlands. Maar vergis je niet, in het binnenland (ook wel de jungle) worden ver-
schillende marrontalen gesproken. Ook spreken veel Surinamers Sranantongo, Surinaams Hindoestaans en
Javaans.

De bevolking van Suriname bestaat ook uit veel verschillende etnische groepen; onder andere uit Chinezen,

Javanen, Creolen en Marrons. In 2012 had het land 537.077 inwoners, waarvan er maar liefst 240.924 in Para-

maribo woonden. Niet alleen de etnische samenstelling is heel divers, dit geldt ook voor religie. De grootste
religies in Suriname zijn het Christendom, het Hindoeisme en de Islam.

Het binnenland wordt ook wel ‘het best bewaarde stukje Afrika buiten Afrika’ genoemd. De mensen die hier
wonen, ook wel marrons genoemd, zijn namelijk afstammelingen van de (Afrikaanse) slaven die van hun
plantages waren weggevlucht. In de marrondorpen leven de bewoners net zo als hun voorouders dat deden.

Ook al is Suriname lange tijd een kolonie geweest van Nederland en wordt de taal er ook gesproken, de cultu- |
ur is bijna niet te vergelijken met de Nederlandse cultuur. Waar wij Nederlanders van hot naar her rennen om
het liefst tien minuten voor de afgesproken tijd aanwezig te zijn, doen Surinamers het lekker rustig aan. Miss-

-
chien niet altijd even praktisch, maar waarschijnlijk wel een goede preventie voor alle burn-outs die we hier in "
Nederland tegenkomen. Zoals de Surinamers zelf ook wel zeggen: ‘Jullie hebben de klok, wij hebben de tijd". = =
lets waar we hier wel wat van zouden kunnen leren. m ==

|
Ondanks dat ze misschien af en toe te laat komen, stellen Surinamers beleefdheid op prijs. lemand die ouder ™ ..- -
is of die je nog niet goed kent spreek je aan met ‘u’ en als je ergens op bezoek gaat trek je nette kleding aan. q—.l_ -
Dit botst behoorlijk met de directheid die we in Nederland gewend zijn. Dus mocht je binnenkort een bezoekje = -PI- B
brengen, houd dit in je achterhoofd! En ook al is het 30 graden buiten, bedenk dat het niet overal wordt ge- e el

waardeerd als je met blote benen en een ‘okseltruitje’ (shirt zonder mouwen) aankomt.

Last but not least: eten is enorm belangrijk in Suriname. Door de diversiteit

in etniciteit vind je ook veel verschillende soorten eten. Je kan genieten van
de Indische, Afrikaanse, Javaanse, Chinese en zelfs Portugese keuken. En dan
hebben we nog lang niet alles gehad. Denk bijvoorbeeld aan roti, saoto soep,
pom, bakabana en bami. Toevallig is er 1 mei een nieuwe zaak geopend op

Plein 1944: Rini’s Surinaams eten, voor de liefhebbers!




NAZOMEREN OP

Op het moment dat je deze Freem in handen hebt is het festivalseizoen al in volle gang. Grote
festivals zoals Pinkpop, Down The Rabbit Hole, Lowlands en Mysteryland zijn al geweest of
staan op het punt om te beginnen, maar zijn jammer genoeg helemaal uitverkocht. Gelukkig
staan er heel veel festivals op de planning waar je nog wel heen kunt. Niet voor niks komen
toeristen altijd naar ons land als het weer Koningsdag is, want als wij Nederlanders ergen
goed in zijn dan is het wel een feestje bouwen. Niet getreurd dus dat het nieuwe j
bijna begint, vrolijk jezelf op met een paar festivals in het vooruitzicht!

TEKST ISHAA VAN DER GOUW & HANNE DE HAAN i
BEELD LISANNE VERGOUWEN . |

Appelpop
Appelpop vindt plaats op vrijdag 13 september en zaterdag
14 september aan de Waalkade inTiel. Op dit festival zijn er
drie podia waar meerdere acts te bekijken zijn. De line-up
dit jaar bestaat onder andere uit Racoon, Kraantje Pappie,
Within Temptation, Douwe Bob en Nielson. Ook is er een
festivalmarkt, waar cd’s, t-shirts, zonnebrillen en andere
leuke snuisterijtjes te koop zijn. En als kers op de taart is
dit festival ook nog eens gratis!

L | -

Popronde Nijmegen
Popronde is een landelijk reizend festival dat dit jaar ook naar
Nijmegen komt op 12 september! Dit festival is bedoeld voor

(nog) onbekende bands, die zich buiten hun eigen regio willen
presenteren. Per avond zijn er hier ongeveer 35 bands te zien
op een twintigtal podia. Deze podia bestaan uit cafes, galeries,
theatertjes, clubs en platenzaken. Op dit festival wordt hierdoor
bijna elk genre vertegenwoordigd. Dit festival is ook gratis toe-
gankelijk. De line-up voor dit festival is nog niet bekend, maar
het belooft zeker wel een feestje te worden!

We Love The 90's
Op zaterdag 24 augustus vindt het festival We Love The
90’s plaats in het Goffertpark in Nijmegen. Houd jij van een
verkleedpartijtje? Dan is dit festival zeker een goed idee!
Een mooie 90’s outfit wordt namelijk zeer gewaardeerd.
Het festival wordt omschreven als Nederlands grootste
party als het gaat om Eurodance, typische 90’s hits en
uiteraard Happy Hardcore muziek. Je moet ervan houden,
dat wel. Zo is er een tent die Hakkuh heet. Weet dus waar
je aan begint. Maar dat betekent niet dat dit niet een ont-
zettend leuk feestje belooft te worden. Heengaan dus!



NEDERLANDSE FESTIVALS

Het Nest Festival
Het Nest Festival vindt plaats op zaterdag 9 september in het Goffert-
park in Nijmegen. Lekker dichtbij en het is één dag, dus geen gesleep
met tenten en slaapmatjes. Je kunt er op de fiets naar toe en na het
festival in je eigen bedje slapen en uitbrakken. Het festival bestaat uit
5 podia met verschillende soorten muziek zodat er voor iedereen iets
is om uit te kiezen. Naast muziek heeft het festival nog veel meer zoals
lichtkunstenaars en een buitenbioscoop waardoor het eigenlijk meer is
dan alleen een festival. In de woorden van de organisatoren zelf zijn er:
‘Bomen, charmante vrouwen, goed en bijzonder eten, vage gesprekken,
(hopelijk) goed weer, green teams, sluiproutes, flamboyante mannen,
geinig randprogramma, (te) veel drank, slechte woordgrappen en eigen-
lijk nog veel meer. Klinkt goed toch?

Wart is het verhaal van Codebreakers, vraag je je misschien af?
Wie zijn wij nou eigenlijk? Codebreakers willen hun eigen
verhaal creéren, een verhaal starten, en bovenal onderdeel
zijn van elk goed verhaal.

Het is een mechanisme dat ontstaan is door de onuitputtelijke
behoefte altijd overal alles uit te willen halen. Het meeste uit
onszelf, nog meer uit anderen.

WE ARE CODEBREAKERS

WHO ARE

WEARECOBEB REANERS.COM ; e telatiemanager
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TEKST LUC KEERSMAEKERS & EVIE AERTS

BEELD KARSTEN ALBERS

De eerste stichting van de RU

Het is 17 oktober 1923, de Radboud Universiteit opent haar
deuren. De universiteit bestond toen nog onder de naam
Katholieke Universiteit Nijmegen (KUN). De heroprichting
van de universiteit wordt gezien als de ‘tweede stichting’.
De ‘eerste stichting’ van de universiteit vond al plaats in
1656, maar deze was gedwongen te sluiten in 1672 door de
Franse bezetting van de stad. Studenten waren massaal de
stad ontvlucht en samen met de economische crisis zorgde
dit voor het einde van de universiteit. De oprichting van de
‘tweede stichting’ was het initiatief van de in 1905 opgerichte
Sint Radboudstichting. Het doel was om meer Katholieken
op te leiden tot wetenschapper. Dit had alles te maken met
de emancipatie van de katholieken in Nederland, die toen
sterk ondervertegenwoordigd waren.

De universiteit kende toen nog maar drie faculteiten:
theologie, letteren en wijsbegeerte en rechten. De KUN
had echter moeite met geschikte professoren te vinden. Er
werden door het tekort aan hoogleraren op een gegeven
moment zelfs professoren benoemd die nog niks hadden
gepubliceerd. Toch was de universiteit heel blij met de
beschikbare hoogleraren, volgens hen een goede basis voor
kwalitatief onderwijs. De universiteit telde op dit moment
nog maar 189 studenten en 35 medewerkers!

De komst van de universiteit werd op 17 oktober 1923
uitbundig gevierd op het Keizer Karelplein. Daar,verzamelde
zich een grote menigte om een lange stoet hoogleraren in
toga en andere hoge ambtenaren langs te zien komen.

Studenten tijdens de oorlog

Jaren later, op 10 mei 1940, vielen de Duitsers Nederland
binnen. In de beginmaanden van de oorlog werden al twee
Nijmeegse juridische hoogleraren opgepakt wegens hun
anti-Duitse gezindheid. Tegen het einde van 1940 probeerden
de Duitsers hun greep op de universiteiten te verstevigen,
zo ook de Nijmeegse universiteit. De Duitsers eisten van
alle ambtenaren, en daarmee ook van de medewerkers
op de universiteit, een ondertekening van de zogeheten
ariérverklaring. Twee jaar later, in 1942, kwam daar de
loyaliteitsverklaring bij. De Nijmeegse universiteit koos er als
enige universiteit in Nederland voor om deze verklaring niet
aan haar studenten voor te leggen, waarna de universiteit op
11 april 1943 zelfs besloot haar deuren te sluiten. In de dagen
voor de sluiting van de universiteit legden veel studenten
nog gauw een examen af, maar daarna begon een periode
van stilte, spanning en van moeilijke keuzes.

In de weken na de sluiting moesten de studenten namelijk
kiezen: onderduiken, of gedwongen gaan werken in
Duitsland. Op 5 mei 1943 eisten de Duitsers dat alle mannen
die de loyaliteitsverklaring niet ondertekend hadden, zich
binnen 24 uur.in Ommen -moesten-melden-om-vervolgens
aan het werk gezet te worden in Duitsland. Ommen is
een stad in Overijssel en wanneer de mannelijke niet-
ondertekenaars hier niet kwamen opdagen, werden hun
families verantwoordelijk gehouden. Je kunt je voorstellen
dat de Nijmeegse studenten nu voor een bijzonder lastige
keuze stonden. Uiteindelijk vertrokken er 83 studenten
naar Ommen, al waren er hier ten tijde van de bevrijding
van Nijmegen in september 1944 ook al 53 weer vandaan
gevlucht.

De mannelijke studenten die niet naar Ommen gingen doken
onder en veel van hen zetten hun studie in het geheim en
alleen voort. De grote spin in het web van de ondergedoken
studenten was Van Ogtrop, die het hele land doorreisde
naar ondergedokenen en andere studenten. Hij runde een
pakketdienst en zorgde ervoor dat men toch een beetje op
de hoogte bleef van elkaar, waardoor de moed er enigszins
in werd gehouden.

Na de bevrijding krabbelde ook de universiteit weer een
beetje op. Langzaamaan meldden de studenten zich weer
en in maart 1945 werden de colleges hervat, weliswaar
provisorisch en meestal in het toenmalige gebouw aan de
Oranjesingel. In het najaar van 1945 startte de zuivering
van hoogleraren en studenten, een enigszins controversiéle
term waarmee gedoeld werd op het eventueel uitsluiten
van hoogleraren en studenten die wél de beruchte
loyaliteitsverklaring hadden getekend of lid waren geweest
van de NSB.
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Nijmegen na de oorlog

Dejarennadeoorlogkabbeldenvoortenweschrijveninmiddels
de jaren zeventig. In die tijd waren er studentenprotesten
tegen het autoritaire regime op de universiteiten, want de
studenten wilden meer inspraak. Desondanks studeerden en
leefden de meesten in Nijmegen er gewoon rustig op los. Er
werd veel samen gegeten, dan wel samen gekookt, dan wel
gegeten in de Mensa (de huidige Refter), dan wel Chinees
gehaald, er werd vrij veel gekaart, af en toe Gebiljart en
uiteraard ook zeer regelmatig een biertje gedronken. Omdat
de populaire cafés van toen, zoals ‘t Pumpke (de huidige Malle
Babbe), de Tempelier, Samson, Jo’s kelder, het Haantje, Sint
Anneke, café De Toekomst (tegenwoordig We Gaan Beginnen)
en café de Mark bij het studentencomplex Hoogeveldt, al om
één uur sloten, kon je op tijd naar huis en de volgende ochtend
nog makkelijk naar college. De tocht naar huis werd echter
niet ingezet voor een bezoek aan Moeke Nas, waar een frietje

satésaus gehaald moest worden.

Het studentencomplex Hoogeveldt was toentertijd een van
de luxere studentencomplexen van Nijmegen. Wat je destijds
aan kamerhuur betaalde? Ongeveer 136 gulden, omgerekend
zo’'n 75 euro. Het is dan ook niet zo vreemd dat bijna iedereen
op kamers woonde. Van hen gingen de Limburgse studenten
vrijwel elk weekend nog terug naar hun ouderlijk huis, veelal
met de trein,-maar-er-werd-ook heel veel gelift omdat er nog
niet zoiets bestond als een studenten-OV. Dit gemis van ons
geliefde studentenreisproduct werd niet gecompenseerd met
bijbaantjes. Die waren er wel, voornamelijk in de horeca, maar
beduidend minder dan nu het geval is. De meeste studenten
deden tijdelijk werk in vakanties om een extra zakcentje te
verdienen of leenden een beurs, wat ook toen al goed mogelijk
was.

Studentenleven vanaf 2000

Sinds de opening in 1923 is de universiteit flink gegroeid. De universiteit
teltinmiddels zeven faculteiten en ruim honderd opleidingen (bachelor
en master). Daarnaast telt de RU nu meer dan 20.000 studenten er
meer dan 5.000 medewerkers. Ook wordt de universiteit steeds
internationaler. Uit een onderzoek in 2017 bleek dat 1 op de 9 studenten
een internationale student is, en dit aantal neemt elk jaar toe. De RU is
de afgelopen jaren veel bezig geweest met vernieuwing. Zo is er sinds
een paar jaar een vernieuwde universiteitsbibliotheek, met zo'n 1000
studieplekken.

Om te studeren zijn er in ieder geval genoeg mogelijkheden. Ben je het
studeren even zat, dan is er ook nog genoeg ruimte voor ontspanning
op de campus, of op andere plekken in Nijmegen. Op de campus kun
je bijvoorbeeld sporten in het sportcentrum (RSC), lekker eten in de
(vernieuwde) Refter, naar een live band in het Cultuurcafé of een lezing
bijwonen van ‘Radboud Reflects’. In het RSC worden 80 verschillende
sporten aangeboden. Je kunt vrij sporten, of je inschrijven voor één van
de ticketuren of cursussen. Sinds vorig jaar kun je naast sportcursussen,
ook culturele cursussen volgen, zoals grafische vormgeving, theater,
zang of fotografie.

Op en buiten de campus is er in Nijmegen voor studenten van alles te
beleven.Tegen een studentenprijsje kun je lid worden van verschillende
studentensportverenigingen, zoals Apeliotes (hockey), De Loefbijter
(zeilen) of Dance Fever (dans). Ben je nieuw in Nijmegen en hou je
wel van een feestje? Dan zijn er genoeg studentenverenigingen en
disputen te vinden, waar je allemaal nieuwe mensen kunt leren kennen.
De twee bekendste studentenverenigingen van Nijmegen zijn Carolus
Magnus en Ovum Novum. Carolus Magnus bestaat als sinds 1928 en
Ovum Novum sinds 1990. Dat maakt deze verenigingen ook nog eens
twee van de oudste studentenverenigingen van Nijmegen. Naast deze
studentenverenigingen zijn er nog tal andere verenigingen te vinden,
zoals culturele verenigingen Campus in Beeld, De Cycloop (fotografie)
en Twister (toneel). Soms hoef je het niet ver te zoeken, want ook
elke studie heeft een eigen studievereniging, waarbij er vaak allerlei
activiteiten worden georganiseerd. Voor verdere ontspanning en
plezier biedt Nijmegen een hele hoop leuke kroegjes, cafés, parken en
poppodia als Merleyn en Doornroosje. Genoeg te beleven dus, alleen al
daarvoor heb je bijna je hele studententijd nodig...




TRENDS

In deze Freem draait het allemaal om Nederland. Een land waar we met z'n allen natuurlijk enorm trots op zijn. Van
klompen tot tulpen en van kaas tot bitterballen, Nederland heeft veel tradities en kenmerken. In de huidige trends
zullen we een paar Nederlandse trends op een rijtje zetten, die zeker het proberen waard zijn.

TEKST ELINE KEUVEN & ISHAA VAN DER GOUW
BEELD SANNE ROSENDAAL

s APPELPOP

= leder tweede weekend van september sluit Appelpop voor veel festivalgangers

MBS net festivalseizoen af met een gratis toegankelijk festival op de Waalkade in Tiel.
N Dit jaar vindt al de 28e editie plaats. Appelpop heeft een breed aanbod van
bands en artiesten uit de Nederlandse muziekwereld, met nieuwkomers als
=== Davina Michelle, Suzan & Freek, en onze eigen Nijmeegse Navarone. Ook een
WESS= aantal oude bekenden uit de Nederlandse muziekindustrie zijn van de partij,
—=== denk aan namen als Rowwen Heze, lise Delange en Nielson. Naast de optre-
mwss== dens is er ook een ware festivalmarkt, waar je leuke t-shirts, cd’s en andere

= leuke items kans vinden. Kort samengevat; een gratis festival vol met drank, en
_« == de laatste toppers uit de Nederhop, wat kun je als student nog meer willen? Wij
e Zijn er in ieder geval bij!

FRITUUR FESTIVAL

Ben jij na een avondje stappen ook altijd te vinden in de Febo? Dan is dit
festival echt iets voor jou! Groningen organiseert maar liefst een heus frituur
festival, en al je favoriete snacks zijn van de partij. Bij het Frituur festival gaat
het om het vernieuwen van snacks, niks is dus te gek, zolang het maar in de
frituurpan gaat. Hou je toch niet zo van verandering, en houd je het meest van
een ouderwetse bitterbal? Niet getreurd, in Amsterdam kun je ook terecht voor
een bitterballen festival. Met acht verschillende ‘stages’ waar je terecht kan
voor een variatie van smaken van je favoriete balletjes, is dit echt hét perfecte
uitje voor de bitterballen liefhebbers onder ons.




TYPISCH HOLLANDS IN NIJMEGEN

Ben jij dol op pannenkoeken, en altijd op zoek naar instagram-waar-
dige plekjes? Dan is Eatery The Pancake de perfecte lunchplek voor
jou!l Met een menu vol met zoete, en ook hartige pannenkoeken,
gaat ons kinderhartje al sneller kloppen. Het interieur is van boven
tot beneden, helemaal roze ingericht, wat het uiteraard helemaal
insta-waardig maakt. Ben je niet zo weg van pannenkoeken, en/of
roze? Dan past misschien The Tosti Club meer in jouw straatje. Uiter-
aard kun je de klassieke ham-kaas tosti op het menu vinden, maar
ze hebben ook een heel aantal andere combinaties om uit te kiezen.
Denk bijvoorbeeld aan zalm, tonijn of Nutella tosti’s, wij zijn zeker
benieuwd!

r e S S e

SERIES

In 2019 kwam er ook een nieuwe Nederlands-Belgische misdaadserie uit, namelijk :
Undercover. Deze serie is te bekijken op Netflix en krijgt van de kijkers zelfs een acht! t =i

o A e e WO

Ook is het de eerste Nederlandse Netflix serie ooit. Het verhaal gaat over een groep
undercoveragenten die de organisatie van een drugsbaron infiltreren en is gebaseerd

op waargebeurd verhaal. In deze serie spelen de acteurs Tom Waes, die je zou kunnen F
v, Yy N kennen van een kleine rol in Flikken, Anna Drijver, uit de film Smoorverliefd en de -
| L serie Nieuwe Buren, Frank Lammers, die je wel moet kennen uit Michiel de Ruyter en e
UNDER (\'P VER vele Jumbo reclames, en Elise Schaap, bekend uit Jackie en Bride Flight. Zeker het 1
i r_,:' kijken waard dus! i
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FILMS

Op dit moment draait Singel 39 in de bioscoop. Een nieuwe Nederlandse
film, die gaat over Monique, die haar carriere het belangrijkste in haar
leven vindt. Wanneer de knappe Max echter naast haar komt wonen,
moet ze toch kijken hoe ze daten en haar carriére moet combineren en
inzien dat er meer in het leven is. Ook draait op dit moment de nieuwe
Disney live-action, Aladdin in de bios. Nu denk je natuurlijk, wat is daar
nou typisch Hollands aan? Nou, Jafar wordt in deze film gespeeld door
onze eigen Marwan Kenzari en hier is heel Nederland natuurlijk stiekem
wel een beetje trots op. Je zou hem onder andere kunnen kennen uit
Flikken Maastricht, Hartenstraat en Penoza. Mocht je hier nou niet zo van
houden, kun je natuurlijk ook nog altijd terug naar andere Nederlandse
klassiekers zoals bijvoorbeeld Gooische vrouwen of Verliefd op Ibiza.

Deze hebben we natuurlijk allemaal al eens gezien, maar zijn het zeker SINGEL ‘39
waard om nog een keer lekker te kijken!




Voor de één alweer jaren vergeten en voor de ander een recente herinnering: de introductieweek. Hier maakte je

waarschijnlijk voor de eerste keer kennis met je medestudenten communicatiewetenschap en begon het studenten-
leven pas echt. Al was het een week vol met leuke activiteiten, drank en weinig slaap, er is altijd één ding wat ons
het meest is bijgebleven. Hieronder een aantal verhalen van eerstejaars van vorig jaar om die introherinneringen

weer op te halen!

TEKST ELINE KEUVEN & LIN HOUBEN
BEELD SANNE ROSENDAAL

Lott Franssen

“De eerste dag van de intro kan ik mij nog precies herinneren.
Zenuwachtig stapte ik op mijn nieuwe studentenfietsje, op
weg naar het Centraal Station waar de introgroepjes elkaar
voor het eerst zouden ontmoeten. En hoewel iedereen bleef
zeggen dat iedereen zenuwachtig was, en dat iedereen in
hetzelfde schuitje zat, kon ik de kriebels in mijn buik maar niet
wegkrijgen. Misschien zou het helpen als ik ABBA: Greatest
Hits keihard afspeelde in mijn oortjes. Na een veel te kor-

te fietstocht kwam ik aan op het station, waar al een paar
mensen van Team Oranje klaarstonden. |k liep naar ze toe

en stelde mij netjes voor aan iedereen, waarna ik een oranje
shirtje kreeg. We stonden een beetje te kletsen en steeds meer
mensen sloten zich aan bij de groep. Van een afstandje zag ik
nog een meisje onze kant op lopen; ‘zij lijkt mij wel leuk” dacht
ik. Ook zij ging het rondje af en stelde zich zo’n 10 keer voor
met ‘Hoi, ik ben Femke, hoi ik ben Femke'. Langzaam kwam ze
mijn kant op en ook bij mij stelde ze zich ook voor met ‘Hoi,

ik ben Femke!”. Voor ik het weet reageerde ik met ‘Hoi, ik ben
Femke!’... Shit shit shit! Zo typisch dat ik mezelf in de eerste 5
minuten van de intro al meteen voor lul zet, wat génant. Een
pijnlijke stilte viel in de groep, ik verbeterde me snel. ‘Uuuuh,
nee, ik ben Lott’, en probeerde het weg te lachen. Het lukte
maar half en ik vroeg me af of ik hier ooit nog van af zou
komen. Nu, een jaar later, kan ik concluderen dat niet zo is. Ik
word er met liefde nog vaak aan herinnerd door mijn vriendin-
nen. Maar ik kan ook concluderen dat ik sinds dag 1 al goede
vriendinnen ben met Femke en dat die génante actie het begin
was van een hopelijk lange vriendschap.”

Anoniem

“Eindelijk was het zo ver, met m’n nieuwe studentenfietsje en
een koffer vol met gele dingen stapte ik de trein op, opweg
naar wat een hele leuke week zou gaan worden. Ik denk dat het
een van de eerste avonden was, dat we ‘s avonds een stads-
spel hadden. Een aantal biertjes en kledinglijnen later, was het
alweer tijd om naar huis te gaan. Druk kletsend fietsen we met
ons volledige team terug naar huis. Ik denk dat het één van m’n
intro-ouders was die m’'n naam riep, en ik draaide me met vol
enthousiasme om. De persoon die naast me aan het fietsen
was schrok daar nogal van en onze fietsen verwikkelde zich

in elkaar. Enkele seconden later lag ik op de grond. Gelukkig
konden we er allemaal heel erg hard mee lachen en had ik geen
pijn. De dag erna kon ik m’'n moeder wel mooi even uitleggen
hoe het kwam dat ik nu al een nieuw wiel voor m’n fiets nodig
had..”

Hannah Mannaerts

“De hele introductieweek was één groot feest, maar wat me
zeker is bijgebleven is het introfestival. Drie dagen feesten in
en rondom een omgetoverd verlaten klooster in Duitsland,

ik vond het helemaal top. Het was de bedoeling dat iedereen
één hervulbaar bierglas zou hebben. Toen een teamgenoot

en ik er achter kwamen dat je die glazen kon verzamelen en
inwisselen voor gratis nieuwe biertjes, begon het feest pas
écht! Die avond hebben we zoveel bier gehaald en iedereen die
we tegenkwamen, inclusief onszelf, een flinke kater bezorgd
voor de volgende dag. De cantus die we de volgende avond in
Nijmegen hadden maakte het helemaal af en zorgde voor een
onvergetelijk einde van de intro!”




BEELD SANNE ROSENDAAL

Welke karaktereigenschap past het
beste bij jou?
A. Lui

B. Lief

C. Behulpzaam
D. Feestbeest

liefst?

A.Techno

B.Top 50

C. Jaren ‘80

D. Nederlandstalig

TEKST HANNE DE HAAN & LIN HOUBEN

WELKE ZI.CIXBEN J1J?

Naar welk muziekgenre luister je het

Welke televisiezender(s) kijk jij gemiddeld
het meeste?

A. SBS6/TLC/MTV

B. RTL 4/5/7/8

C. NPO 1/2/3
D. Telt Netflix? 6

Als iemand zegt ‘themafeest’, is het

eerste wat jij denkt...?

A. Nee dankje

B. De kans dat ik ga hangt af van het
thema

C. Is dat niet iets wat ze alleen in films

en series doen?
D. Ik heb mijn outfit al klaarliggen 4

Hoe zou je jouw kledingstijl omschrij-
ven?

A. Alles dat comfortabel zit

B. Sportief

C. Casual chic

D. Opvallend

Wanneer begin jij met leren voor je
tentamens?

A. Niet

B. Wanneer ik er tijd voor heb

C. Ruim van tevoren

D. Meestal te laat

Wat is je favoriete sociale medium?
A. Facebook
B. WhatsApp
C. LinkedIn

D. Instagram

3

RESULTATEN:

MEESTE A: Jij bent een....Frikandel! Niet de meest gezonde snack, maar dat vind jij niet erg. Zolang het maar lekker is, toch? Net
zoals op de bank liggen met een zak chips, filmpje op en vooral niet te veel inspanning vertonen. En in je joggingsbroek ligt het
natuurlijk net iets lekkerder op de bank. Dat je deze oorspronkelijk hebt gekocht om daadwerkelijk in te gaan sporten laten we maar
even achterwege.

MEESTE B: Als jij een snack zou zijn, zou je een stroopwafel zijn. Ja, een typische Hollandse lekkernij. Niet heel speciaal, maar door
het grootste gedeelte van de kaaskoppen altijd wel gewaardeerd. Jij blijft het liefst gewoon lekker jezelf en het maakt je dan ook niet
zoveel uit als je niet altijd opvalt in de menigte. Soms is het gewoon net iets fijner precies in het plaatje te passen en de daarmee
eventuele poespas te vermijden.

MEESTE C: Je houdt ervan of niet, maar bij elke typische Hollandse verjaardag worden, op een bepaald punt, kaasblokjes op tafel
gezet. En dat ben jij in snackvorm! Niet de meest opvallende of spannende snack die er bestaat en vertaalt naar de mensenwereld
betekent dit dat jij een rustig en serieus persoon bent. Voor jou hoeft het

allemaal niet zo extreem en jij focust je alleen op wat écht belangrijk is in h

het leven.

MEESTE D: Tompoezen eet je niet elke dag, maar alleen met speciale
gelegenheden. En laat jij nou one of a kind zijn! Je weet wel hoe je een feestje viert
en bent dan ook altijd van de partij. Een sociale vlinder als jij heeft altijd graag
mensen om zich heen en vindt het niet erg om in het middelpunt van de belang-
stelling te staan.




elium Inside

Wie zullen er komend studiejaar zorgen voor een koffie of
een goed gesprek bij Mycelium? Wij spraken met het nieuwe
bestuur en vroegen hen naar hun plannen en verwachtingen
voor komend jaar.

TEKST YANNICK CHALKIOPOULOS & MING EBBINKHUIJSEN
BEELD KARSTEN ALBERS

Willem Leget

Myrthe van Boekel
Functie: Voorzitter
Leeftijd: 22

Jaar: 5 - Master

Functie: Penningmeester
Leeftijd: 21
Jaar: 4 - Master

Voor Myrthe was een bestuursjaar een nu of nooit-moment.
Hoewel ze al jaren een hart voor de vereniging heeft vond

ze het nu tijd om het groter aan te pakken. Hoe vet is het

om je studententijd af te sluiten met een bestuursjaar? Haar
iconische dansjes in de kroeg zul je aankomend jaar dan ook
nog genoeg kunnen zien, want deze voorzitter in spé, ook wel
Sambuca genoemd, slaat niet graag een feestje over. Naast
stappen houdt Myrthe ook van zwemmen of spinnen, maar
het allerliefste knuffelt ze met haar hond Blue (foto’s laat ze
graag zien). Haar verwachting voor volgend jaar is dat het een
hectisch, maar ook tof jaar gaat worden. Ze hoopt met haar
bijdrage aan het bestuur ons geliefde Mycelium ndg leuker te
maken voor alle leden.

Willem begint dit jaar aan zijn master en het idee dat hij al
bijna klaar zou zijn met studeren beangstigde hem nogal.
Daarom wil hij er graag een extra jaar aan vast plakken. Hij
heeft afgelopen jaren actief bijgedragen aan Mycelium in de
weekend- en introductiecommissie. Het leek hem daarom
interessant om nog wat extra’s te kunnen doen voor Mycelium.
Een bestuursjaar past dan perfect in dit plaatje. Willem kan vrij
rustig blijven, wat goed past in een druk en misschien ook wel
af en toe stressvol jaar. Dat gaat hopelijk ook ten goede komen
aan zijn functie als penningmeester, en in het hectische bestuur
met 4 dames. Al meteen merkte hij dat het enorm klinkt met
zijn mede-bestuursgenoten en hoopt samen, met de rest van
Mycelium, een hele hoop lol te gaan beleven. Hij gaat met veel
enthousiasme beginnen aan zijn bestuursjaar.



Bestuur voorstellen

Emma de Blok
Functie: Secretaris
Leeftijd: 19

Jaar: 2 - Bachelor

Eline Keuven

Functie: Coordinator formele
activiteiten

Leeftijd: 19

Jaar: 2 - Bachelor

Vanaf het moment dat Eline in een geel shirt als introductiekind
rondliep, wist ze al dat ze ooit een bestuursjaar wilde doen.

De vraag was slechts wanneer, maar dat moment bleek al

vrij snel te komen. Eline gaat dit jaar namelijk als co6rdinator
formele activiteiten aan de slag bij Mycelium. Ze was op de
middelbare school altijd al ontzettend betrokken en wil ook

bij Mycelium graag haar steentje bijdragen. Dit deed ze vorig
jaar al als lid bij Freem, en dit jaar dus als bestuurslid. Eline
omschrijft zichzelf als mega-onhandig en klunzig. Ze heeft naar
eigen zeggen een obsessie met Disney en het Songfestival

en zing zelf dan ook graag en overal. In haar vrije tijd luncht

ze het liefst met vriendinnen, gaat ze op een terras zitten en

wil ze nieuwe steden ontdekken. Bovendien kan ze altijd (en
overal) slapen en is ze altijd in de mood voor een ijsje. Volgend
jaar verwacht Eline een super leuk jaar te beleven met haar
medebestuursleden waarin ze veel gaat leren en veel nieuwe
mensen gaat leren kennen. Maar bovenal verwacht ze een jaar
te gaan hebben met heel veel plezier!

Emma heeft afgelopen jaar kennis gemaakt met het
studentenleven. Ze begon het studentenleven goed als

actief lid bij Mycelium. Dit beviel haar zelfs zo goed, dat ze

nog actiever wilde worden bij onze studievereniging. Als
bestuurslid zal dit komend jaar zeker gaan lukken, Emma zal
namelijk de functie van secretaris op zich gaan nemen. Ze heeft
voor deze functie gekozen, omdat de dagelijkse taken haar

erg aanspreken en ze in deze functie veel creativiteit kwijt kan.
Waar een grote hobby van Emma hockey was, heeft ze er nu
voor gekozen om fulltime van het studentenleven te genieten.
Ze verwacht volgend jaar als bestuur veel leuke dingen te gaan
ondernemen, met daarbij natuurlijk wat gezonde stress. Met
Emma’s enthousiasme moet deze taak echter wel goedkomen!

Sophie van Tegelen
Functie: Coordinator informele

activiteiten
Leeftijd: 18
Jaar: 2 - Bachelor

Toen Sophie afgelopen jaar aan haar studententijd begon,
moest ze even wennen aan de nieuwe stad en haar nieuwe
leven. Nijmegen voelde echter al heel snel als thuis, wat
volgens haar grotendeels te danken is aan Mycelium. Ze wist
dan ook meteen dat ze actief lid wilde zijn en kreeg vanaf de
introductie al lichte kriebels bij het idee dat ze een bestuursjaar
zou kunnen doen. Volgens Sophie is een bestuursjaar dé
manier om alles uit je studententijd te halen, door nog meer
nachtelijke avonturen te beleven en nog meer mensen te leren
kennen. Bovendien zocht ze naast haar studie nog wat meer
uitdaging en verantwoordelijkheden, iets dat ze als codrdinator
informele activiteiten zeker kan verwachten. Ze heeft voor
deze functie gekozen omdat ze ontzettend van stappen en
feesten houdt. Haar vrije tijd besteedt ze dan ook graag aan
stappen, door naar techno feestjes of festivals te gaan en
door te terrassen. Waar ze vorig jaar in de Febo zat, zal ze deze
commissie dit jaar zelf gaan leiden. Het lijkt haar bovendien
heel gaaf om verantwoordelijk te zijn voor het neerzetten van
een fantastische introductie, na hier het hele jaar aan gewerkt
te hebben. Van haar bestuursjaar verwacht Sophie dat het

een heel druk jaar gaat worden, met veel gezelligheid en het
ontmoeten van nieuwe mensen. Ze heeft dan ook super veel
zin om samen met haar medebestuursleden onze fantastische

vereniging te gaan leiden.



o M i
WEEKPLANNING

WIIN €2,-; TROJKA EN JAGERMEISTER €2,50 IKKLEIN BIER €1, VAASJE €1,80 EN SHOTIJES V.ﬂNAF

EERSTE 200 HEINEKEN T'HIS'I' OFF FI.ESJES VDOR €1 KLEIN BIER €1 VAASIJE €1,80 EN SHOTJES VANAF €2

WA -

. DONDERDAG N8

'SHOTJES VANAF €2




T(EN:

¥

TEKST EVIE AERTS
BEELD FLEUR STOLK

We kennen waarschijnlijk allemaal wel programma’s als ‘De Lama’s’ en ‘De Grote Improvisa ‘||
show/’, waarbij acteurs al improviserend een show neerzetten. Heel knap eigenlijk, om zonder enige
oorbereiding en wel voor een heel publiek, een leuke show neer te zetten. Het leuke van improvisere
is natuurlijk dat je als kijker, maar ook als acteur geen idee hebt wat er gaat komen. Dat houdt het voo
iedereen spannend en maakt het vooral ook heel grappig. Miriam van Ruitenbeek doet sinds ruim een
jaar Theatersport bij De Lindenberg. Theatersport, wat is dat eigenlijk? Miriam legt het voor ons uit.

Miriam heeft altijd al iets met toneel gehad, op de mid-
delbare school deed ze al aan schooltoneel en typetjes
nadoen is een van haar favoriete bezigheden. Sinds ruim
een jaar doet Miriam aanTheatersport in De Lindenberg,
hier in Nijmegen. Maar wat is Theatersport nu eigenlijk?
Miriam vertelt dat het een vorm van theater is, waarbij
veel geimproviseerd wordt. Ze doen dit met de groep

in de vorm van spellen. Als er publiek aan-

wezig is, wordt er vaak om input vanuit het

publiek gevraagd. De interactie tussen

het publiek en tussen de verschillende

‘theatersporters’ staat centraal. Elke

week is er een training van ongeveer

1,5 uur, waarbij deze spellen worden

gedaan. Omdat alles ter plekke geim-

proviseerd wordt, hoeft er ook niks

voorbereid te worden. Wel zo relaxed.

Aan de cursus doen mannen en vrou-

wen mee van verschillende leeftijden,

een hele diverse groep dus. En dat kan

voor heel wat leuke interactie zorgen. Het

leukste aan Theatersport vindt Miriam dat je

even je hoofd kunt leegmaken en even met iets heel
anders bezig bent. Humor, gekke uitspattingen en typetjes
maken het daarbij voor haar een extra leuke bezigheid.
Miriams favoriete typetje is een ‘buiktypetje’, een echte
term uit de Theatersport. Ze legt uit dat dit type persoon
een beetje een slons is met een plat accent, een soort ‘ma
Flodder’. Hierna zegt ze bedenkelijk dat stereotypes eigen-
lijk wel kan zijn, bestaand of niet bestaand.

|

Regelmatig worden er Theatersport wedstrijd

gehouden, dan worden de improvisatie-spellen voo
een publiek uitgevoerd. Hierbij leer je niet alleen te
improviseren, maar leer je ook voor een grote groep
te staan. Daarnaast leer je om te gaan met situaties
waar je je niet op kunt voorbereiden. Leuk om te
doen, maar ook nuttig! En iedereen kan het leren,
door veel te oefenen. Voor Miriam is daarbij
de sfeer heel belangrijk, in de groep voelt
het alsof je nooit iets verkeerd kan doen.
Het draait niet om goed of fout, maar
om plezier hebben binnen de groep.
Wel wordt elke week besproken wat er
misschien de volgende keer nég beter
kan, waarbij de focus ligt op ontwik-
kelen.

“Typetjes nadoen vind ik het
leukste, dat is voor mij echt
ontspanning.”

Bij de vraag of Miriam hier in de toekomst tijd voor
vrij wil blijven maken, zegt ze enthousiast ‘Ja, hier
wil ik sowieso mee door blijven gaan! Misschien wel
via een zelf opgerichte theatergroep.’ Ben je als lezer
ook geinteresseerd geraakt in Theatersport? Je mag
Miriam altijd even aanspreken voor vragen, impro-
viseer wat!

"ﬁ"l




(C) WAY UP

Als student is het leven nog lekker overzichtelijk: naar college (of niet), studeren, soms
een beetje sporten, slapen en natuurlijk bier drinken! Er komt echter een tijd dat je een
prachtige bul in je handen gedrukt krijgt en je plotseling geen student meer bent; wat dan?
The (C) Way Up geeft je iedere editie weer een inspirerend kijkje in het leven na de studie
Communicatiewetenschap. Zo weet je toch nog een beetje wat je kunt verwachten in het

‘echte’ leven.

TEKST MING EBBINKHUIJSEN
BEELD SANNE ROSENDAAL

“Volg je hart, gevoel en don’t settle for less!”

NAAM
Niek Geurts

FUNCTIE
Marketingconsultant & partner bij Market-
ingMakkers

AFGESTUDEERD IN
2009

Niek Geurts (32) studeerde in 2009 af met
de bachelor Communicatiewetenschap,
waarna hij zoveel zin had om te werken
dat hij zijn master tot nader order heeft
uitgesteld. Toen hij begon met werken
was het lastig een baan te bemachti-

gen in marketing en communicatie. Er
was op dat moment een economische
crisis gaande en de spoeling was dun.
Uiteindelijk heeft dat ertoe geleid dat hij
in diverse functies en diverse branches
heeft mogen werken, allemaal marketing
en sales georiénteerd. Deze opgedane
ervaringen hebben zeker bijgedragen
aan wat hij nu doet.

Het was voor Niek even zoeken voordat
hij wist wat hij wilde. Hij wilde iets waar
hij zowel zijn creativiteit in kwijt kon

als met mensen kon werken. Dat is nu
gelukt! Tegenwoordig is Niek mede-eige-
naar van marketingadviesbureau Marke-
tingmakkers, waar ze marketing- en com-
municatieadvies geven aan organisaties.
De vrijheid die het ondernemerschap
biedt, vindt hij het leukste aan zijn baan.
Hij houdt niet van twijfelen en lang ver-
gaderen, dus op deze manier kan hij zijn
eigen knopen doorhakken. Hij geniet nog
iedere dag van zijn werk.

Wel heeft hij nog wensen en ambities,
maar hoe deze tot uiting komen in de
toekomst weet hij nog niet.

Wat hij nog met Communicatieweten-
schap te maken heeft? Soms vindt Niek
het nog wel eens interessant en handig
om enkele theorieén en modellen te
gebruiken die gedurende de studie de
revue zijn gepasseerd. Maar wat hij nog
het meest gebruikt in zijn dagelijks werk
is de manier waarop de media zaken
kunnen framen. Hij probeert zo objectief
mogelijk naar berichten en uitingen te
kijken. Dit helpt hem om zaken in per-
spectief te plaatsen, maar ook om de
boodschap van zijn klant zo goed moge-
lijk te verwoorden en te verbeelden.

Een belangrijke tip die hij heeft voor de
studenten van nu: “Volg je hart, gevoel
en “don't settle for less”! Kies zorgvuldig
je eerste stap op de arbeidsmarkt en zoek
naar de juiste mix van werkplezier en
plezier op je werk.”
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Nederlanders, altijd weer die Nederlanders

We gaan allemaal wel eens op vakantie naar het buitenland, ik
ook. Vroeger bijvoorbeeld, toen ik met mijn ouders mee ging
naar de camping in Zuid-Frankrijk. Klinkt dat bekend? Waar-
chijnlijk wel, want de voertaal op zo’n camping is in de prak-
ik vaak Nederlands. Je buren op de camping? Nederlands.
irritante kinderen in het zwembad? Nederlands. De bakker
je 's ochtends je krezantjes haalt? Je raadt het al, Neder-
p vakantie wil je even ontsnappen aan het leven thuis
e dingen leren kennen. Maar het lijkt wel alsof overal
m, er altijd wel een Nederlands gezin is.

TEKST YANNICK BAAY
BEELD DEVENY DE KORT

Het is natuurlijk logisch dat je veel Nederlan-
ders tegen komt wanneer je naar een populaire
vakantiebestemming gaat. Toch vind ik het op
de een of andere manier altijd opvallend hoe
makkelijk onze landgenoten te herkennen zijn in
het buitenland. Dan wil ik niet eens klagen over
het Engels van de oudere generaties, maar ge-
woon het Nederlands-zijn. Een Nederlands gezin
herken je gewoon wanneer ze door een buiten-
landse stad lopen. Je voelt gewoon aan je water
dat die moeder op een gegeven moment gaat
roepen dat “Jonas wel even in de buurt moet
blijven, hoor” En dan ga je toch denken aan het
visitekaartje dat je afgeeft als land.

We (wij, Nederlanders) zijn altijd behoorlijk trots
op ons land bij grote evenementen. Wij hebben
het Eurovisie Songfestival gewonnen, wij spelen
op het WK, wij racen in de Formule1 en zo ver-
der en zo voort. Begrijp me niet verkeerd, ik ben
ook echt trots op deze prestaties. Maar ik vraag
me af of we ook trots kunnen zijn op het plaatje
dat we achterlaten op een wat kleinere schaal.

Wij zijn af en toe gewoon een moeilijk volk en
wanneer ik dat zo makkelijk merk, merken al
die andere mensen op de camping dat dan
niet?

Want nu kom ik aan bij het ding waar ‘die
Hollanders’ echt goed in zijn: klagen. En of je
de taal nou wel of niet spreekt, het moet toch
duidelijk zijn dat dat gezin op de hoek elke dag
aan het klagen is over de wc-gebouwen. En
dat is toch jammer, want ik zou het best leuk
vinden wanneer ons volk niet meteen wordt
gekoppeld aan het klagen. Van het stigma dat
we gierig zijn komen we niet meer af, maar
misschien kunnen we dit vooroordeel nog wel
ontwijken. Dus mocht jij volgende vakantie
naar Disneyland Parijs gaan, loop dan niet te
hele tijd te klagen dat het te druk is. Of te duur.
Of te warm, of niet warm genoeg.

Als we met zijn allen focussen op het positieve,
dan worden we een veel leuker volkje om op
bezoek te krijgen. Of ben ik nu te veel aan het
klagen over de Nederlanders...?




Vijfdejaars

“Het leukste aan Nederland
vind ik de studentencultuur
en de feesten en festivals.
is gewoon heerlijk makkelijk

om op een random feest

overal om je heen vrienden

te maken. Dat is altijd wel
lachen.”

R Wi I8

Derdejaars

“Het leukste aan Nederland is
wat mij betreft dat we kunnen
fietsen naar het strand van

Scheveningen, waar we a

bedje hebben gereserveerd
omdat we gierig zijn, en dat
we erg nationalistisch oranje

aan hebben en NOS Lang
lijn luisteren terwijl we vo

AV,
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VAN VANDAAG

‘Wat vind jij het leukste aan Nederland?’

TEKST LIN HOUBEN & LUC KEERSMAEKERS
BEELD LISANNE VERGOUWEN

Demi van de Huygevoort

Derdejaars

“Het leukste aan Nederland vind
ik dat Nederlanders van elke dag
een feest kunnen maken. Of het
nu gaat om de verjaardag van de
Koning, Kerstmis, Carnaval, het
behalen van een tentamen of als
het gewoon een keer mooi weer
is. Geen excuus is te klein om een
biertje open te trekken en er lekker
op uit te gaan met vrienden.”

Het

Noortje van Zijl

Master

“Het leukst aan Nederland vind

ik dat iedereen altijd overal heen
fietst. Ik ken geen enkel land dat zo
veel fietst. En zelfs al klagen we er
soms over, als we dan op vakantie
gaan naar een ander land zijn wij
meestal de eerste toeristen die op
de fiets de stad gaan verkennen.”
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Duncan juichen en zakdoekje
leggen met een stroopwafel in

onze mond.”

Laurelle Spaas

Tweedejaars

“Het leukste aan Nederland vind
ik dat wij als Nederlanders terug
kunnen vallen op onze saamho-
righeid. We hebben de rijkdom
en de vrijheid om samen stil

te kunnen staan bij bijzondere
gebeurtenissen. In tegenstelling
tot hoe we ons bij de Eredivisie
verdelen, zijn we één groot warm
bad wanneer Oranje speelt. In
heel Nederland vieren we jaarlijks samen feest op Koningsdag

of Bevrijdingsdag, maar we kunnen ook samen stil staan en
herdenken. Een saamhorig, dichtbevolkt en sterk land als je
het mij vraagt!”

Eva Nagelkerke

Derdejaars

“Nederland is gewoon ontzet-
tend gezellig, voornamelijk wan-
neer de lente begint. Ik word heel
blij van alle zonnige straatjes die
vol zitten met terrasgangers en
waar nog tot laat in de nacht ge-
lachen en gedronken wordt. Ook
in de middag is er altijd een goed
plekje te vinden om lekker te
kunnen lunchen of een drankje te doen. Zodra de eerste bloemen
beginnen te bloeien en alles weer langzaam groen wordt, kan ik
heel erg genieten van dit landje, zeker omdat ook de natuur in
Nederland goed onderhouden wordt en vooral in de historische
binnenstad van Nijmegen (en mijn geboortestad Maastricht) heel
mooi is verzorgd.”

Alumnus

“Het leukste aan Nederland vind ik
het onbeschrijfelijke lef om iets te
creéren wat een ‘frietje kapsalon’
heet. Nergens ter wereld zou je
wegkomen met zo'n schofterige
opeenstapeling van calorieén en
cholesterol. Het ergste is nog wel

. hetdunne laagje sla en tomaat zo-

e i dat een nietsvermoedende toerist
die dit culinaire hoogstandje voorgeschoteld krijgt nog enkele se-
conden in de waan kan leven dat hij een gezonde en verantwoor-
de snack te versmaden krijgt. Desalniettemin heeft deze wonder-
lijke creatie mij bijgestaan aan het einde van menig stapavond en
ik zou alleen al daarom nergens anders willen wonen.”



Wij zijn de Opleidingscommissie Communicatiewetenschap, in het kort
ook wel de OLC CW genoemd. Van boven naar onder zijn wij Rik Meijer,

Marieke Boschma, Max Nijhof, Lisanne Vergouwen, Elise Hoff en Sophie
Hagenbeek. Wij zijn de stem van de studenten binnen de opleiding
Communicatiewetenschap, waarmee we verbeteringen in het onderwijs
proberen te bewerkstelligen. In dit item lees je over waar wij ons de
afgelopen tijd mee bezig hebben gehouden!

TEKST RIK MEIJER
BEELD SANNE ROSENDAAL

Ook in deze Freem is het weer

tijd voor een update vanuit jullie
opleidingscommissie. Naast dat

er zoals gebruikelijk een aantal
cursussen is geévalueerd, hebben

we geéxperimenteerd met een online
vragenlijst, en hebben we een onze
nieuwe opleidingscommissie ingewerkt.

Online vragenlijst

Om informatie te vergaren over hoe jullie
het tweede semester van het collegejaar
hebben ervaren, wordt er doorgaans aan
het eind van het jaar een panelevaluatie
gehouden. Hierbij wordt per jaarlaag
een groep studenten verzameld om in
gesprek te gaan over wat zij van het
tweede semester vonden. Aangezien het
plannen van deze gesprekken moeilijk
was, en de opkomst de vorige keer erg
tegenviel, leek het ons een goed moment
om een online vragenlijst uit te zetten.

In deze lijst met open vragen kun je alles
kwijt over verschillende punten van de
studie, en hoef je alleen commentaar

te geven op de onderwerpen waar

jij iets over te zeggen hebt. We

merkten namelijk dat men doorgaans
genoeg te melden had over vakken,
docenten, tentamens en roosters, maar
panelevaluaties werden vaak niet al te
goed bezocht. We zijn benieuwd hoe dit
uitpakt, daarover later meer!

Nieuwe OLC

Verder zijn we de afgelopen periode
bezig geweest met het werven van de
nieuwe OLC. Momenteel hebben wij
als studentleden al een inwerkmoment
gehad, en zal er later nog een
kennismaking met de docentleden
plaatsvinden. In de volgende Freem
zullen zij zich verder voorstellen.

We hebben dit jaar met veel

plezier zitting genomen in

de opleidingscommissie van
Communicatiewetenschap. We hebben
geprobeerd zo veel mogelijk klachten van
de wandelgangen naar de agenda van de
OLC mee te nemen, daarnaast hopen we
een positieve bijdrage te hebben gehad
bij de verschillende vergaderingen met
de OLC en andere organen. We wensen
de nieuwe OLC veel succes en plezier toe
volgend jaar!

Op de hoogte blijven van de activiteiten
van de OLC? Like dan Opleidingscom-
missie Communicatiewetenschap op
Facebook. Voor vragen, opmerkingen of
klachten over het onderwijs kun je ons
altijd aanspreken of mailen naar olc.
cw@student.ru.nl



NAWOORD

Lekker Nederlands gaat van kaas tot houten klompen waar je voor geen kut op kan lopen en van stroopwafels tot
delftsblauwe tegeltjes aan de muur. Ook schijnen wij als Nederlanders veel wiet te roken, altijd de fiets te pakken
en alleen maar brood te eten. Tenminste, dat zijn de standaard clichés. Daarnaast zijn er ook typisch Nederlandse
dingen die niet per se zo vanzelfsprekend zijn, maar die wel echt typerend voor Nederlanders zijn. Bijvoorbeeld, het
zeiken om alles en niks. Als het lekker weer is vinden Nederlanders het te warm, als het koud is, is het gelijk veel te
koud en ga zo maar door. Zeiken kan ik als een van de beste, dus daarom ga ik nu lekker zeiken over alle typische

Nederlandse dingen die ons Nederlands maken.

TEKST GIJS POSTHOUWER
BEELD SANNE ROSENDAAL

Als eerste wil ik beginnen met het aankaarten van hoe direct
Nederlanders zijn, tot het irritante toe. Als typische Neder-
lander zeg je waar het op staat zonder eromheen te draaien.
Ook is het zo wanneer we iets opmerken, we daar natuurlijk
gewoon een opmerking over maken. Meestal denk ik dan van
“Joe zal wel haha!” Echter, als ik iets tussen mijn tanden heb,
ben ik heel blij als iemand er wat van zegt. Dus die directheid
heeft ook zo zijn voordelen.

Verder, iets wat ik zelf echt verschrikkelijk vind zijn verjaar-
dagen waar je gezellig met zijn alle in de kring zit. Zulk soort
verjaardagen zijn echt het toppunt van burgelijkheid. Bij
binnenkomst moet je iedereen feliciteren met de jarige, wat
eigenlijk al heel vreemd is. Vervolgens moet je maar hopen
dat je een goed plekje hebt, zodat je niet de hele avond
naar doodsaaie verhalen van een tante van de jarige moet
luisteren en alle snacks precies aan de andere kant van de
tafel liggen. Natuurlijk komt er dan ergens op de avond zo'n
hapjes schaal met plakjes worst, blokjes kaas en komkommer
die eigenlijk al helemaal is uitgedroogd tevoorschijn. Super
leuk dus, zo'n Hollandse verjaardag!

Daarnaast heeft het eetgedrag van Nederlanders soms ook
hele rare trekjes. Om 6 uur staat meestal het avondeten al
klaar en dit zal waarschijnlijk een stamppot of avg'tje zijn.
Als ik iets niet kan uitstaan is het wel stamppot of van die
gekookte aardappels die je vervolgens moet gaan prakken.

ledereen zal het eten na ongeveer een kwartiertje ook wel
op hebben. Lang tafelen zit er dus meestal niet in. Ook is het
haring eten en het lunchen met een klef broodje kaas echt
iets wat je alleen ons Nederlanders ziet doen.

Voor nu heb ik wel genoeg lopen zeiken over Nederland. Er
zijn namelijk ook typische Nederlandse dingen die ik zeker
wel kan waarderen. Als echte Nederlander wil ik sowieso iets
hebben als het gratis is. Als echte Nederlander hou ik wel
van een feestje. Als echte Nederlander kan ik genieten van
ANWB stelletjes. Als echte Nederlander eet ik ook graag een
bitterbal. Als echte Nederlander pak ik graag de fiets. En zelfs
ik als echte Nederlander, zeur ook weleens over het weer.
Ach, ik hou eigenlijk wel van Nederland!




Bankieren op
jouw moment

Met het Rabo StudentenPakket regel je je
bankzaken net zo makkelijk thuis als onderweg.
Via de Rabo Bankieren App even je saldo checken,
jevrienden terugbetalen of last minute je huur
overmaken. Waar je dan ook bent.

Open jouw Rabo StudentenPakket op
rabobank.nl/studeren




