




 



COLUMNCOLUMN

TWEE MILJOEN TWEE MILJOEN TWEE MILJOEN TWEE MILJOEN 
COMMUNICATIE-COMMUNICATIE-COMMUNICATIE-COMMUNICATIE-COMMUNICATIE-COMMUNICATIE-COMMUNICATIE-COMMUNICATIE-COMMUNICATIE-

WETENSCHAPPERSWETENSCHAPPERSWETENSCHAPPERSWETENSCHAPPERSWETENSCHAPPERSWETENSCHAPPERSWETENSCHAPPERSWETENSCHAPPERSWETENSCHAPPERSWETENSCHAPPERSWETENSCHAPPERSWETENSCHAPPERS
Op de Dag van de Toekomst van Mycelium vorig jaar sprak Joris van Meel over zijn ervaring met het 

studentenleven als communicatiewetenschapper in opleiding. Zijn presentatie ging grotendeels over 
één ding: Communicatiewetenschap geeft je de nodige basiskennis van het vak, maar doe alsjeblieft 
ook vaardigheden op naast je studie. Verrijk jezelf, onderscheid jezelf, ga photoshoppen of vlog erop 

los. Wees niet iemand met alleen een papiertje. De eerstejaars knikten geïnteresseerd en enthousiast. 
Mijn mede derdejaars zag ik daarentegen zenuwachtig slikken terwijl ik ze bijna zag denken aan hun 
huidige baantje bij de supermarkt of het plaatselijke restaurantje. Want hoeveel van ons hadden dit 

nu werkelijk gedaan?

TEKST PUCK VAN OVERVEST
BEELD LISANNE VERGOUWEN

Ik dacht net aan mijn net nieuwe job bij 
een videoproductiebedrijf, die toevallig 
in mijn schoot rolde. Het luchtte iets op: 
ik had voor nu dus geluk gehad. Maar 
hoe nu verder? ‘Ons land telt twee mil-
joen communicatiewetenschappers,’ zei 
Pieter Derks in zijn scherpe column over 
opleidingsfetisj bij Radio 1. Hoe win je 
deze massale marathon?

“Creatief zijn”, is vaak het antwoord. 
Daag jezelf zoveel mogelijk uit, doe pre-
cies niét wat anderen doen en solliciteer 
ook niet via de normale paden. Wees 
altijd extra. Wat een beste opgave is 
binnen een studie waar juist de meeste 
mensen terechtkomen die niet echt een 
antwoord kunnen geven op de vraag wat 

“Wees altijd extra”

constant verwachten van creativiteit nog 
wel naar echte, zuivere creativiteit? 

Aan de andere kant kan deze invalshoek 
natuurlijk ook nogal verwend klinken. 
In dit vredige tijdperk hebben we het 
beter dan ooit. Obstakels om te doen 
wat je echt graag wil zijn er bijna niet of 
de hulpmiddelen liggen hiervoor binnen 
handbereik. Daarom is een ‘change of 
mindset’ nodig bij de aanstormende 
generaties om hier daadwerkelijk van te 
kunnen genieten. Keuzemogelijkheden 
zijn in feite een luxegoed, maar vormen 
zeker geen bucketlist. Het kost tijd om 
erachter te komen waar je warm van 
wordt en je een deel van je leven aan wil 
wijden. En tijd hebben we als student 
gelukkig zat.   

ze nu precies later willen worden. Wel is 
het een terecht antwoord in dit creatieve 
vakgebied. Door de jaren heen worden 
we aangemoedigd met en beleerd over 
manieren hoe je als expert je doelgroep 
op een originele manier bereikt en hoe 
je opvalt in deze wereld die om aandacht 
schreeuwt. 

De ‘homo ludens’ van Huizinga, oftewel 
de spelende mens, krijgt steeds meer 
aandacht binnen deze cultuur van crea-
tiviteit. Maar hoe kunnen wij kinderlijk 
blijven spelen met zakgeld veranderend 
van materiele � nanciering naar een “rijk-
dom” van oneindige levenskeuzes? Bij 
tientallen van de ‘millenials’ en ik denk 
speci� ek bij CW’ers, drukt deze combi-
natie van creativiteit en het bijna móeten 
nastreven van je dromen tot een onzicht-
bare zwaarte op de schouders. Leidt het 



		
		        

		   

			           

			    

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 §                                

				  
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 



















www.pathe.nl/voordeeltickets

STUDENT
 TICKET
EXTRA VOORDELIG EEN 
FILMPJE PAKKEN!

9,00*

*Kijk voor de voorwaarden op www.pathe.nl/voordeeltickets.



 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
  

 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

  
  

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

  
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

   
  

 
 
 

 
 

 
 

  






